
Sinds enige tijd heeft onze vereniging een
website: www.adelbertus.net. Voor wie de site
nog nooit bezocht heeft, is het een echte
aanrader. 

We spraken met site-bouwer Martijn van der

Veen over hoe de site tot stand is gekomen. 

‘Het bestuur wilde graag een website. Peter de

Jong heeft een domeinnaam aangevraagd en

toen ben ik eind vorig jaar aan de slag gegaan.

Eerst links rubrieken maken en rechts een

introductie. Je hoeft maar op een rubriek te

klikken met de muis en je komt bij foto’s, oude

nummers van De Badgast, een

activiteitenkalender voor komende zomer,

nieuws, etc. Sinds februari van dit jaar is de site

te bezoeken. Ik heb de site met een actieve code

geschreven, wat wil zeggen dat hij veranderlijk

is. De inhoud past zich aan aan wie er op de site

zit en waar diegene op heeft geklikt. Maar dit is

al een beetje erg technisch misschien. Je kunt in

ieder geval zien hoeveel bezoekers er al geweest

zijn en je kunt ook kijken wie er op hetzelfde

moment de site bezoekt.’ 

Kunnen bezoekers nog meer doen?
‘Nou, er is nu bijvoorbeeld een vraag voor de

jongeren. Er is een voorstel om een plek voor ze

te creëren op het terrein, maar de vraag is waar.

Ze kunnen nu via de site reageren en laten

weten waar hun voorkeur naar uitgaat.’ 

Wat ook op de site staat is een prijsvraag. Wie

ontwerpt de mooiste vlag voor onze vereniging?

De inzendingen worden ook op de site geplaatst,

zodat iedereen ze kan zien. De winnaar wordt

tijdens de barbecue bekendgemaakt. Zijn er al

ontwerpen binnengekomen? 

‘Nog niet, we wachten met spanning af.’  

Blijft de site zoals hij nu is of gaat er nog iets
veranderen?
‘Ik heb nog een heleboel plannen, maar

momenteel ben ik druk met school. In de

zomervakantie ga ik er weer wat meer tijd aan

besteden en meer functies toevoegen. De

bedoeling is dat straks iedereen met een eigen

account kan inloggen. Je kunt dan ook

discussiëren en berichten naar elkaar sturen of

e-mailadressen opzoeken. Bovendien krijgt

iedereen dan een eigen pagina waar je

bijvoorbeeld een agenda kunt bijhouden van

wanneer tot wanneer je in Egmond bent.’ 

Tot slot heeft Martijn nog een wens: ‘Ik hoop dat

iedereen de site nu weet te vinden en er gebruik

van gaat maken. Het is een hele klus om zo’n

site in elkaar te zetten en ik zou het leuk vinden

als heel veel mensen er gebruik van gaan

maken, en hem natuurlijk heel mooi vinden.’ 

Olga van der Veen

Een eigen mooie website

De redactie van De Badgast
wenst iedereen een warme
zomer toe, met af en toe
een flinke bui voor de
planten.

De Badgasten hebben
zich gebogen over de
identiteit  van de
camping, want er moet
een vlag komen. En een
vlag is een soort logo,
het visitekaartje van de
camping. Hoe vinden
de Badgasten, of de
Adelbertussen, dat die
vlag er uit moet zien?
In dit nummer staan de
ontwerpen afgedrukt. 
Je kunt je voorkeur nog
opgeven t/m 5
augustus (zie laatste
pagina).

De Badgast
nummer 15 - zomer 2006

Olga neemt afscheid van 
De Badgast. 
Olga bedankt voor de leuke
interviews, het redigeren en
het rondsturen van alweer 
15 Badgasten!
Michael, Renée, Brendan en
Marlies
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Vallende sterren… 
en een verboden kampvuur

Het is midden in de vakantie. Het is niet super mooi weer en

iedereen verveelt zich een beetje.

Maartje weet wat: ‘We gaan naar het strand, kom op, 

er komen vannacht vallende sterren.’

Ja, ja iedereen wil mee!!  

‘En dan gaan we ook een kampvuur maken’, roept Ronald,

‘met gitaren’, roept Maarten.

Zo gezegd zo gedaan. Daar gaat de karavaan om acht uur 

’s avonds. Voorop de kinderen en daar achteraan de vaders

en moeders, met gitaren en wijn en chips, want het moet

wel een beetje gezellig zijn.

Sjaak en Sandra komen zelfs naar buiten, wie komen daar

nu weer aan? Ze moeten een beetje lachen: vallende sterren

daar weten ze niks van.

Daar zitten ze dan, in het donker, en ze wachten. 

Ze wachten allemaal en ze wachten hééél lang. 

Ze wachten te lang en de kinderen zijn het zat, die sterren

zitten achter de wolken en die vallen natuurlijk nooit zo!

Dan maar een kampvuur. 

Heel voorzichtig, want dat mag eigenlijk niet. Dus heel

netjes en voorzichtig zodat er geen ongelukken gebeuren.

Het is knus bij het licht van het vuur. De kinderen zijn stil.

Maar de vaders niet, die pakken hun gitaar en gaan zingen.

Ze zingen oude liedjes van Bye bye love en van de Beatles. 

De ouders vinden het leuk, hééél leuk, en ook

gezellig, héél gezellig, maar de kinderen niet, 

zij willen hun liedjes. 

Ronald en Maarten proberen het écht en zo

doet iedereen zijn best.

Maar dan komen er twee lichten aan,

twee grote schijnende gele ogen.  

Iedereen schrikt. Oh nee, een

monster, oh nee een… auto. Dat is

natuurlijk de politie, denken de

vaders, dit mag helemaal niet. 

Stil maar, ook een  beetje

giechelend wachten ze het af. 

OHH, het zijn Sandra en Sjaak, die

wilden ze laten schrikken én dat is

gelukt. Zij moeten lachen, 

écht lachen. 

En dan gaat iedereen weer naar huis,

natuurlijk eerst opruimen en dan door de

duinen naar huis.

Gaan we morgen weer naar de niet-vallende sterren

kijken, vragen de kinderen. 

Wie weet, zeggen de ouders.

Astrid Schouten, zomer 2005
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Zomertuin

Nu het zomer is, kom ik langzaam maar zeker tot de

conclusie dat ik het voorjaar het mooiste tuinseizoen

vind. De tuin is prachtig, hoor, er staat zoveel te bloeien,

geen stukje grond is meer zichtbaar, en het is een weelde

van rozen, kamperfoelie en andere geurende en kleurende

planten. Maar hoe mooi de zomertuin ook is, toch kan ik

het niet helpen dat ik terug verlang naar mijn lentetuin.

Alles verscheen keurig op z’n plek, de vergeet-me-nietjes

toverden de tuin blauw, de gebroken hartjes sprongen er

roze bovenuit, de heesters tooiden zich met een

lichtgroen waas van blaadjes en bloeiden netjes om de

beurt, en daaronder verdrong het appelgroene speenkruid

zich met honderden knalgele bloemetjes. Dan heb ik het

nog niet eens over het eerste feest van het tuinseizoen:

de vrolijke krokussen, narcissen, tulpen en blauwe

druifjes, gevolgd door de sprookjesachtige boshyacinten.

Wat een genoegen was het, die lentetuin!

Nu zijn de bollen en het speenkruid allang weer onder de

grond verdwenen, de vergeet-me-nietjes hebben zich

massaal uitgezaaid, de bladeren aan de heesters zijn

donkergroen geworden en het lijkt alsof ze nooit bloemen

hebben gehad. Maar wat erger is: de vaste planten gaan

klieren, als pubers die zich vervelen! Ze rekken om zich

heen en ontnemen daarmee andere planten licht en lucht,

ze vallen om omdat ze idioot lange stengels hebben

gekregen of woekeren zich een nietsontziende weg door 

de borders. Ik had een wilde tuin voor ogen, nou, die heb

ik ook!  Maar dit was niet de bedoeling, roep ik in

gedachten tegen de muitende planten, die om het hardst

om mijn aandacht schreeuwen ten koste van andere, meer

bescheiden types.

Plotseling heb ik zo genoeg van het vervelende gedoe van

de vrouwenmantel die haar plantenkinderen om zich heen

verspreidt alsof ze een konijn is. Van de tijm die vindt dat

ze het alleenrecht heeft op de rotsborder. Van de klimop

die zich overal doorheen slingert en wel een meter per

week lijkt te groeien. Van de margrietjes die als een

keurige moederplant begonnen maar inmiddels al te veel

plek veroveren. Ik pak de snoeischaar en ga die horde in

het gareel brengen. Ja, zeg ik tegen ze, het doet even

pijn maar het moet. Grote bossen stengels en bladeren en

zelfs bloemen worden tot de composthoop veroordeeld,

tot genoegen van andere soorten die nu hun bescheiden

plekje terugkrijgen. Daarna bind ik de klierende tieners

vast om ze redelijk op hun plaats te houden tot het einde

van het tuinseizoen. Alhoewel ik uit ervaring weet dat ze

zich daar weinig van aan zullen trekken, en ik waar-

schijnlijk nog een keer met de snoeischaar bij ze langs

moet gaan.

Theresia van de Zande
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Ingezonden ontwerpen voor een vlag:
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Stemmen
Als je nog niet je stem hebt uitge-
bracht op een vlag, dan heb je nog
tot en met 5 augustus de kans om
dat te doen. 
Schrijf je naam en het nummer van je
voorkeur op een formulier bij huisje
49 (bij Simon). De uitslag wordt
bekend gemaakt tijdens de BBQ op 
6 aug 2006. Daarna zal de vlag
gemaakt worden en voortaan vrolijk
wapperen aan de vlaggenmast!


