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’t Is weer voorbij die mooie zomer – nou ja, zo mooi was het weer
eigenlijk niet. Maar gelukkig was het wel steeds goed weer bij alle
activiteiten die ook dit jaar op en om ons terrein plaatsvonden. 
In deze Badgast doen we daarvan verslag. 
Veel direct betrokkenen komen aan het woord en er zijn foto's van
Ellen van Straaten, Jaap de Bouter, Laura en Erko Korstanje en
Alexander Croiset. De interviews werden gemaakt door Michaël
Rubinstein.
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Barbecue: de tenten
Een van de leukste zomeractiviteiten: het opzetten en
afbreken van de tenten voor de barbecue. Tien tot vijftien
mannen (alleen mannen!) verzamelen zich op het
achterste veld om de tenten op te zetten en een dag later
weer af te breken. 
Hennie is de absolute leider, maar sommige volgelingen
zijn eigenwijs, zodat er vaak iets overnieuw moet. Ook
voor kinderen een hoogtepunt: er worden veel ritjes
gemaakt in de aanhangwagen. 
Extra spannend is het wanneer er regen dreigt – halen we
het net op tijd of niet? Volgend jaar weer!



Barbecue

Johan Groot, Gabriëlle van Vilsteren
Johan Groot en Gabriëlle van Vilsteren
zijn de nieuwe bewoners van huisje 5,
het vroegere huisje van de ouders van
Hennie Burgemeester. Gabriëlle is
grafisch ontwerper en Johan maakt
wandschilderingen en decoraties.
Johan:
We zijn hier terechtgekomen via
Leonard en Mylène die ik ken via de
sportschool in Amsterdam. Ik kom uit
Alkmaar, dus kende deze buurt al
goed. Toen er op het terrein een
huisje vrijkwam waren we snel
verkocht. We wonen in Amsterdam op
drie hoog in de Vrolikstraat; hier merk
je al snel de mogelijkheden met je
kinderen (we hebben er twee, van vier
en anderhalf), het genot van buiten
zijn. We zijn ook allebei strand-
mensen, vinden het strand heerlijk. 
De weekends hier zijn steeds een soort
kleine vakanties. De mentaliteit van
de mensen in deze streek is ook een
stuk rustiger, dat merk je in de
winkels.
De barbecue was heel gezellig; tijdens
het grillen van het vlees ontmoet je
nieuwe mensen. Dat was ook zo bij het
gezamenlijk snoeien van de heg. Het
is hier een soort dorp, we weten nog
niet al te veel van de geschiedenis,
maar horen er zo af en toe iets over.
Je ontmoet elkaar, kletst wat met
elkaar en loopt weer verder – zonder
de deur bij elkaar plat te lopen leer je
mekaar wel kennen, dat geeft een
gezellig gevoel.
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Voetballen vroeger en nu (1)

Sander Wijnsouw:
Zo’n 32 jaar geleden, ik was toen 6, werden er wed-
strijden tussen de campingterreinen georganiseerd door
mijn ooms Wim en Joop Klooster en door Rinus Jansen.
Eerst speelden we tegen camping Boendemaker (het
kleine terrein naast het onze). We deden dat in de duinen
bij de speelweide (daar stonden toen nog doelen), later
op het terrein van St Adelbertus, op hun oude terrein,
niet ver van Boendemaker.
Die wedstrijden waren eerst voor volwassenen. Maar bij
ons waren er veel jongens die voetbalden. Toen hebben
Pieter van Gemonde en ik aan Boendemaker gevraagd om
een wedstrijd tussen jongeren te organiseren. 
Toen kregen we onderlinge wedstrijden.
Een jaar of twee drie later verhuisde St Adelbertus. Toen
zijn we gaan voetballen in zaaltje De Schulp. We hadden
een hele competitie, waaraan wij meededen, verder
camping Boendemaker, camping Mooijeveld, camping
Apeldoorn en supermarkt Gaardhuis (de voorganger van
de Dekamarkt). We speelden elke zaterdag met junioren,
senioren, veteranen en later ook dames. Het was een
klein zaaltje en we speelden vier tegen vier. Dat heeft
zeker een jaar of zes geduurd. Het trok veel volk, mensen
bleven na de wedstrijd nog aan de bar hangen, vooral de
mensen van camping Schuit. Voorheen had deze camping
een hele goede band met het dorp, nu is dat wat minder.
Ook tussen de campings onderling was er veel contact.
Het niveau was best wel hoog. De rivaliteit tussen Schuit
en Gaardhuis was het grootst, zowel bij senioren als
junioren.
Toen trok de supermarkt zich terug en stopte het. Andere
campings hadden ook niet genoeg mensen meer die mee
wilden doen. Later huurden we nog wel eens een
sportzaal in Egmond aan Zee.
Het is leuk dat er nu weer zoveel kinderen meedoen.
Misschien zijn er wel mensen die weer iets willen
organiseren?

Favoriet eten deze zomer:
patat; chinees

Favoriete muziek deze zomer:
Eminem, verder een Italiaans nummer (weet geen titel)



Voetballen toen en nu (2)

Auke en Onno van der Veen:
Auke en Onno zitten allebei op voetbal bij TABA in
Amsterdam, Auke in de C1, Onno in de D2. Zij waren
deze zomer de aanjagers van het voetballen in de
duinen.

Onno:
Ik dacht er opeens aan, er waren kinderen die het
over voetballen hadden. Toen ben ik langs de
mensen gegaan om ze te vragen of ze mee wilden
doen en dat werd een clubje. Dat deden we een paar
avonden en toen kwamen er steeds meer bij. Na een
tijdje hadden we echt een grote club, soms wel 30
mensen. Er waren ook onderhuurders bij, zoals de
Amerikaanse jongens Paul en Thomas. Er deden ook
veel meisjes mee, dat was vorig jaar niet zo. En ook
veel vaders. Er deden mensen mee van 6 tot 65,
echt van alles door elkaar!
Martijn deed de EHBO en maakte verslagen op zijn
laptop. Er kwamen ook steeds mensen kijken en die
namen drinken mee en snoep. 
Na de wedstrijd gingen we altijd nog penalty’s
nemen.
Toen wij een paar dagen weggingen en weer
terugkwamen was het een beetje verlopen. Dat lag
ook aan het weer: toen het een tijdje mooi weer was
gingen veel mensen op het strand eten.
Wat speciaal was is dat we het zo vaak hebben
gedaan, vorig jaar was dat veel minder. Volgend jaar
hoop ik dat we toernooitjes kunnen gaan doen!

Favoriete eten deze zomer:
Onno: macaroni
Auke: pizza

Favoriete muziek deze zomer:
Onno: Kabouter Plop 
(vanwege de barbecue)
Auke: geen



Kinderdag

Pablo (8) en Shanon (7):
Eerst was er een speurtocht. We zijn naar mevrouw Holle geweest
en naar de heks van Hans en Grietje, daar gingen we spekkies
happen. 
Daarna gingen we poffertjes eten op het achterste veld en toen
schatgraven in de duinen, bij de parkeerplaats. Het was
hartstikke moeilijk om de schat te vinden. 
We vonden wel papiertjes. Ons neefje vond bijvoorbeeld een
papiertje, daar stond op: ‘jammer, je hebt niets gevonden!’ We
hebben helemaal niets gevonden. Maar toen zag Astrid een
zilveren doos met knuffeltjes. In die knuffeltjes kun je knijpen en
dan moet je ermee gooien. 
Toen was het afgelopen en gingen we naar huis.

Favoriet eten deze zomer:
Pablo: patat
Shanon: bruine bonen

Fietspuzzeltocht

Jaap de Bouter:
Voor mij was het pas de tweede keer dat ik deze tocht samen met
Sander heb georganiseerd. We doen het door gewoon te gaan
fietsen, te kijken en dingen op te schrijven. We hebben deze
tocht eerst in ruim anderhalf uur gefietst, al fietsend hebben we
van alles opgeschreven. Later hebben we hem nog een keer
gefietst om alles te controleren, dat deden we in drie kwartier.
Het scheelt natuurlijk dat ik de buurt goed ken. Ik kom hier vanaf
mijn geboorte; mijn ouders, of eigenlijk mijn opa, waren de
eerste bewoners hier. Voor veel mensen zijn delen van de
fietstocht nieuw. Bijvoorbeeld de karpervijver vorig jaar: veel
mensen zagen die voor het eerst. Ik kom er al vanaf mijn vijfde.
Ik fiets veel, bijvoorbeeld naar Heemskerk of Wijk aan Zee. 
Ik zit hier ook vaak in de winter. Verder vis ik veel, dan kom je
ook in allerlei buurtjes.
Voor de route houden we er wel rekening mee dat er veel
kinderen meefietsen, dus we zorgen dat we niet te veel langs of
op grote wegen zitten.
Volgens sommigen zijn we dol op instinkers, maar ’t komt zo uit.
We spreken wel af dat het antwoord precies goed moet zijn zodat
er niet teveel mogelijkheden zijn. Maar als we vragen: ‘wat heeft
WTC uit Putten hier geplaatst?’, dan is het enige goede antwoord:
‘Een hek van kastanjehout’. 
Verder zorgen we altijd voor een spelonderdeel dat we kunnen
gebruiken om een beslissing te maken voor het geval mensen
gelijk eindigen. Vorig jaar was dat minigolf, nu bowling.
Dit jaar deden er meer dan 40 mensen mee, nog iets meer dan
vorig jaar. Volgend jaar wordt het wel weer iets moeilijker om iets
nieuws te vinden, maar er zijn nog genoeg mogelijkheden!

O ja: bij de laatste vraag werd verwezen naar Bangkok. Dat komt,
in het dorp noemen ze dit terrein ‘Bangkok’ vanwege de oude
houten huisjes die dicht op elkaar staan. Dat weet ook lang niet
iedereen!

Favoriet eten deze zomer: 
salades
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Jongerendag (1)

Hennie Burgemeester:
Omdat er op deze camping te
weinig te doen is voor de leeftijd
van 10 tot 16 doen we een keer per
jaar iets leuks met ze. We doen dat
nu een jaar of vijf. De oudere groep
werd steeds groter en vond de
kinderdag meer iets voor de
kleintjes.
Dit jaar waren er negen kinderen
van 9, daarom hebben we de
leeftijdsgrens verlaagd. We gingen
dan ook met een grote groep op
pad, 33 – hetzelfde aantal als vorig
jaar.
We zoeken steeds dingen die veel
jongeren nog nooit gedaan hebben:
kanoën, lasergame, survival, beach
volleybal (met barbecue
tussendoor).
We willen graag geheim houden
wat we gaan doen. Martijn was erg
aan het vissen, kwam elke dag wel
een paar keer met slimmigheidjes
om de route te achterhalen en
aanwijzingen te vinden. Maar
eigenlijk hebben alle kinderen het
wel een paar keer gevraagd.
Het was een groot succes,
fantastisch. Het is precies verlopen
zoals we wilden. Als er niet zoveel
‘kleineren’ bij waren geweest
hadden we ons trouwens in Bergen
laten afzetten en was de
strandwandeling wat langer
geweest.
Als het voorbij is en er geen
omgelukken gebeurd zijn valt er
wel altijd iets van je af, want het is
toch een hele verantwoording. Al
houden we het wel veilig, er blijft
altijd een zeker risico.

Ten slotte nog speciale dank aan
alle chauffeurs die zich spontaan
hadden aangeboden en aan Simon
en Robert die meeliepen met de
dropping!

Favoriete eten van de zomer:
barbecue

Favoriete muziek van de zomer:
geen, 
wel een favoriet spel: 
sequence

Jongerendag (2)

Mandy Burgemeester (9):
Ik vond het heel spannend waar we
naartoe zouden gaan. Ik wist het
niet helemaal, maar had het wel
een klein beetje thuis gehoord –
ik wist wel dat we iets met klimmen
gingen doen. Toen Martijn dat
hoorde wou hij me steeds uithoren
waar we naartoe gingen,
bijvoorbeeld door te vragen met
welke letter het begon. Maar ik heb
helemaal niets gezegd!
Toen we bij de sporthal waren
moesten we eerst wachten. Toen
mochten we naar binnen en
stonden we in een grote sportzaal.
Een mevrouw zei iets door de
microfoon en we keken allemaal
naar boven, maar ze stond midden
in het veld en zei dat toen ook. Dat
was wel grappig.
We konden skeeleren, klimmen en
langs een adventurebaan. Voor dat
laatste moest je wel 10 zijn. Ik had
het wel graag willen doen, maar ik
vond het klimmen ook heel leuk, zo
helemaal naar boven.
Bij het skeeleren hebben we ook
hockey gespeeld. We gingen ook
nog een soort estafette doen:
rondjes rijden in teams waarbij je
steeds kruisjes moest zetten op een
papiertje dat je bij je had. Ons
team heeft gewonnen!
Na de sporthal zijn we naar
McDonalds gegaan. Daarna zijn we
afgezet in Egmond aan Zee en
moesten we terug lopen. Ik vond
het een hele leuke dag.

Favoriet eten deze zomer:
spareribs bij ‘De Bosch’

Favoriete muziek deze zomer:
geen
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Laura Korstanje (17) en 
vriendin Marlène (16)
Wat je dit jaar aan strand kon dragen:
Een bikini, geen zwempak. De bikini in felle
kleuren en/of met een print. Combineren van
verschillende bikini’s kon ook, Maar dan geen
verschillende prints bij elkaar maar
bijvoorbeeld een zwart broekje met een print
bovenstuk.
Ook populaire stranddracht: parrero’s
(omslagdoeken), bijvoorbeeld als je naar een
strandtent iets gaat halen.

Andere zomerkleren:
Broeken net onder de knie, de zogenaamde
‘capri-broeken’. Vanwege het weer zag je
weinig blote ruggen en topjes, wel
spijkerbroeken met wijde pijpen. Sokken zijn
uit, ‘voetjes’ zijn in.
En wat echt niet meer kan: leggings of rokjes
over de broek.

Favoriet eten deze zomer:
Laura: biefstukje
Marlène: patat met appelmoes

Favoriete muziek deze zomer:
Laura: Shakeera: ‘Underneath your clothes’
Marlène: Gigi d’Agostini

Welke kleren waren dit jaar in? (2)

Ron Vermeulen (17)
Wat je dit jaar aan strand kon dragen:
Een lange zwembroek en een handdoek; de
‘ballenknijper’ (die trouwens ook niet lekker
zit!) is helemaal uit.

Verdere zomerkleren:
Driekwartbroeken en opgerolde
spijkerbroeken; gympen (die eruitzien als
kicksen), t-shirts en polo’s, shirts met
hawaiprint.
Wat echt niet kan voor jongens: paarse
kleren, strakke vestjes.

Favoriete eten deze zomer:
vlees
Favoriete muziek deze zomer:
The Beatles (best of)

Een oproep 

Ik ben een website aan het maken
voor de camping en zoek
informatie en foto's van vroeger
en van nu. 
Als u die hebt, dan kunt u ze
digitaal verzenden naar:
l.korstanje@worldmail.nl  
Heeft u ze niet in de computer
staan of kunt u ze niet scannen,
dan kunt u ze sturen naar:
Laura Korstanje
Schotstreep 5
1541 XG Koog aan de zaan
De foto's krijgt u weer terug.

Belasting 2e huis

Als bijlage van deze Badgast een
artikel over verschillende
belastingsoorten met betrekking
tot een tweede huis waar wij in
de toekomst misschien mee te
maken krijgen. 
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