
Zilverzand

Wie aan Egmond denkt, denkt aan zee en
strand. Voor de meesten van ons was dat
ook de reden om een huisje te zoeken:
dicht bij de duinen, de zee, het strand. 
En dat strand is dan meestal het strand
van Egmond-Binnen. Drie duinen over 
per fiets of lopend en je bent bij het
prachtige strand, veel minder druk dan in
Egmond aan Zee en met strandtent 
Het Zilverzand. Wat zouden we zonder de
strandtent moeten beginnen? IJsjes voor
de kinderen, voor ons een kopje koffie,
een kroketje tussendoor en soms eten op
het strand met een patatje of, wat
sjieker, op het terras met een visje. 
En voor veel mensen van ons terrein ook
nog de huur van een - nu vrolijk geel -
badhokje.
Voor de vierde zomer alweer wordt 
Het Zilverzand geëxploiteerd door Sjaak de
Boer en Sandra Kunst. Als ik met Sandra
ga praten op een mooie zondagochtend is
het nog vrij rustig. Sjaak staat zowaar
even stil en maakt een praatje met een
paar gasten, Sandra bakt nog even de
gevulde koeken af en heeft dan tijd voor
een praatje.

Sjaak  en Sandra zijn allebei echte mensen
uit de streek: Sjaak is geboren in Egmond-
Binnen en Sandra kwam op haar zesde naar
Egmond aan Zee. Nu wonen ze, met hun
twee dochters van zes en tien, in Egmond
aan de Hoef. Sjaak heeft altijd gewerkt als
monteur op schepen en booreilanden,
Sandra heeft vooral in de horeca gewerkt
(met name bij ’t Woud, tussen Egmond en
Bergen), maar ook wel op kantoor.

Waarom wilden jullie een strandtent?
Als we hier kwamen, zeiden we wel eens:
dat zou leuk zijn, om dit over te nemen. 
We kwamen ook veel op de Waddeneilanden
en als we de strandtenten daar zagen, leek
het ons heerlijk om te doen. 
Leuke dingetjes verkopen, een leuke kaart
maken – dat soort dingen. Maar we dachten

dat het nooit zou lukken, omdat Arie, die
de strandtent dreef, veel kinderen had. We
dachten dat één van hen het wel over zou
nemen en je zet het dan uit je hoofd.
Toen hoorde ik van mijn zusje dat dit te
koop was. Daarna ging het eigenlijk heel
snel. In augustus gingen we praten en het
kwam allemaal vlot rond, ook alle finan-
ciële zaken. Ik moest nog wel een cursus in
de winter gaan volgen om mijn papieren te
halen – een jaar later was die regeling
veranderd en had het niet meer gehoeven!
Toen we hier keurig in het pak zaten voor
de overdracht ging het nog bijna mis.
Volgens de bank hadden we nog ergens een
schuld uitstaan; iets dat nog niet eerder
ontdekt was. We moesten snel nog weer
geld bij elkaar halen om dat gat te dekken. 

Hoe was het begin?
Het eerste seizoen was een gekkenhuis. 
Het was een lange en mooie zomer, de
warmte liep lang door. We leerden snel hoe
het wel moest en ook hoe het niet moest.
We moesten zorgen dat we de kiosk goed
opvingen en hadden ook wel eens te weinig
personeel, waardoor mensen te lang
moesten wachten. Maar de kaart werkte
meteen al goed.
In de keuken is het wel moeilijk hier: voor
een kok zijn we eigenlijk te klein, dus op
topdagen moeten de klanten geduld
hebben of anders toch maar thuis gaan
eten.
Maar het publiek hier is prettig, meegaand
– heel anders dan in Egmond aan Zee. Daar
krijg je al gauw een grote mond van de
klanten, hier is het meer ontspannen. 
In Egmond aan Zee staat nu weer een
strandtent te koop en je kunt daar echt wel
meer verdienen, maar ik moet er niet aan
denken.

Vertel eens wat het betekent om eigenaar
van een strandtent te zijn.
Je leven verandert er wel door. Bijvoor-
beeld met de kinderen: voor hen hebben we
eerst met een au-pair gewerkt, nu doen we
het met oppasmeiden uit het dorp. Verder 

zijn we alle twee heel flexibel. In de winter
werken we weer: Sjaak als monteur op de
booreilanden, ik als oproepkracht in de
horeca.
Verder doen we in de winter het onderhoud
aan de tent, dat doe ik vooral. De tent
wordt op twee plaatsen opgeslagen, de
badhokjes staan bij ons in de Hoef. 

Waarom gaan jullie al zo vroeg in 
september dicht?
We mogen officieel tot 1 oktober open
blijven, maar gaan nu meestal al na de
eerste week in september dicht. Ten eerste
is er het gevaar van stormen: om daar wat
tegen te doen zouden we de tent eigenlijk
op hogere palen neer moeten zetten zodat
het water er onderdoor kan. Want als er
een storm komt ben je weg zoals het nu is.
Maar bovendien is het seizoen dan ook wel
grotendeels voorbij. 

We zeggen altijd: na de zomervakantie is
het gebeurd; er komen hoogstens nog wat
verdwaalde wandelaars langs. 
Wat we ook geleerd hebben is om niet meer
zo lang te twijfelen als het een dag minder
weer is. Vroeger bleven we dan toch open,
want het weer zou kunnen opknappen. Als
het nu een dag grauw is, gooien we de tent
gewoon om zes uur dicht, dan komt er toch
niemand meer.

Toekomstplannen?
Voor de toekomst denken we wel eens of we
nog iets zullen vergroten. We zijn niet
tevreden met de binnenkant, zouden wel
een binnenpaviljoen met een barretje
willen. Ook denken we nog over een
overdekt voorterras, een soort veranda.
Wel laag, want je moet boven wel het
uitzicht op zee houden, dat is een van de
mooie dingen. Soms hebben we ook gekke
ideeën, zoals om nog met een karretje over
het strand te rijden en daar nog wat te
verkopen.
Maar we hebben tegen elkaar gezegd dat
we eerst maar eens vijf jaar moeten kijken
hoe het gaat en dan kijken we wat we nog
verder willen en kunnen.

Michael Rubinstein
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Renée Koldewijn

Het bestuur van de vereniging is sinds een paar
maanden een nieuw bestuurslid rijker. Het is Renée
Koldewijn, 44 jaar, moeder van Dylan (8 jaar) en Finn 
(7 jaar), bewoonster van huisje 78 op het mooiste
veldje van het terrein, met in dit jaargetijde een
schitterend uitzicht op de bollenvelden. Renée woont
met haar gezin in Amsterdam en is grafisch ontwerper,
geeft vorm aan (kinder)boeken, tijdschriften en
tentoonstellingen. 
Zij kende Egmond-Binnen al omdat ze soms bij haar zus
Karen op bezoek kwam. Vijf jaar geleden deed zich de
mogelijkheid voor in het bezit te komen van een eigen
buiten op Egmond. Vanaf die tijd heeft ze ieder weekend
het gevoel een beetje op vakantie te zijn en ziet ze met
plezier hoe haar kinderen zich – zonder tv - met veel
fantasie buiten uitleven.

Waarom ben je lid geworden van het bestuur? 
Ik was al eerder gevraagd, maar twijfelde lange tijd. Juist
het zorgeloze leventje is zo heerlijk hier. Thuis moet altijd
zoveel en hier niet. En daar komt misschien een beetje
verandering in als lid van het bestuur. Maar tegelijkertijd
voelde ik me aangesproken door de wens een vrouw in het
bestuur te hebben en uiteindelijk heeft dat laatste ook de
doorslag gegeven.

Wat zijn jouw taken?
Je moet doen waar je goed in bent, zo heb ik ook gekeken
naar de taken die er in het bestuur zijn. Vooralsnog houd
ik me bezig met de Badgast. En samen met Maarten met
het secretariaat. Er zijn genoeg zaken die momenteel van
belang zijn. Het PIA-project loopt nu volop en ook is het
van belang de consequenties van de samenvoeging van
Egmond-Binnen en Bergen goed in beeld te krijgen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de verschillende soorten
belastingen waar we in de nabije toekomst mee te maken
krijgen. Rond het parkeren is de situatie nu bestendigd. 
De situatie is nu vrij stabiel; je kan nu kiezen of je een
vergunning aanschaft of niet.

Heb je nog een missie tijdens je bestuursperiode?
Ik hoop een bijdrage te leveren aan een meer collegiale
wijze van besturen. En als belangrijkste taak zie ik ervoor
te zorgen dat de sfeer op het terrein zo ontspannen en
(brand-) veilig mogelijk blijft en dat we dingen met elkaar
kunnen regelen zonder al te veel nieuwe regeltjes te
bedenken.  

Marlies van den Hende 

Picknickeren en padden

Het is prachtig weer en heerlijk warm. Om 4 uur roept papa ‘zullen we naar het
strand gaan, picknicken’? 
‘Ja, ja’, roept Britt, ‘picknickeren!’
Alles gaat mee in de bolderkar, aardbeien, broodjes, chips en zelfs een glaasje
wijn voor mama en papa. 
‘Mag Joy mee’, vraagt Kris, ‘ah, toe pap.’ Papa vindt het goed, we gaan met
zijn allen, glundert hij, en hij is duidelijk in zijn element. Mama ietsje minder,
zij zit of liever, ligt net zo lekker. 
‘Moet dat nu’, zegt ze, ‘dat met die kar en zo, én kunnen we niet gewoon op
het terras?’
‘Nee hoor, dit is veel leuker’, zegt papa, ‘je moet er wat voor doen, dat is
straks dubbel genieten!’
De karavaan gaat op weg. Voorop papa met de kar, de kar wiebelt, helemaal
vol, vol met eten én met Maxime, én met Britt. Daarna mama met Marly, Kris
en Joy. Het is warm, érg warm. Daarom gaan ze maar veel zitten, aan de kant.
De kar wordt al leger en papa wordt al minder blij. Nog één heuvel dan zijn ze
er. Onderaan de heuvel valt de bolderkar om, aardbeien met zand, broodjes
met zand en zelfs wijnglazen met zand. Daar zitten ze dan, het is erg mooi, de
zon is een grote rode bal die langzaam wegzakt.  Bijna iedereen is weg van het
strand. De kinderen zijn er stil van, dit is toch wel erg mooi. Papa en mama
genieten ook, het zand hebben ze weggespoeld, niet zeuren jongens, een
beetje zand hoort erbij. Als de zon helemaal weg is gaan ze weer naar huis.
De duinen zijn nu best wel eng, en dan gilt Joy: ‘PADDEN, BAAAH,
PAAADDEEN’. Ze doet er een soort dansje bij, op haar tenen en met de benen
hoog in de lucht. Inderdaad, overal zijn padden, ze hoppen van links naar
rechts en van rechts naar links. Grote padden en kleine padden. Eerst moet
iedereen lachen, maar dan is het toch wel erg eng. Papa moet de kinderen in
de kar trekken, mama moet de kleintjes tillen. Wat doen die padden toch? Zijn
ze op zoek naar heksen? Thuis zijn mama en papa héél erg moe, de kinderen
kunnen nu wel weer lachen. Papa niet, écht niet. 
‘Volgende keer gaan we op de fiets’, bromt papa. 
‘En dan op het terras’, zucht mama.

Astrid Schouten
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Stinkend
nieskruid
Komt bij ons alleen
in tuinen voor. 
Al in februari zijn
er bloemen. Gele,
weinig opvallend.
Het gif van de
bladeren werd
vroeger gebruikt
tegen de wormen. 
Die gingen dood.
Evenals soms de
patiënt.

Stinkende gouwe
De zaden van deze, bij ons
veelvoorkomende plant worden door de
mieren weggesleept en verspreid. Lekker
zoet. Het gif wordt gebruikt tegen wratten
en als pijnstiller. Maar verkeerd gebruik
maakt ook een einde aan deze patiënt.

Vingerhoedskruid
Die groeit bijna in elke tuin. Gekweekt of wild.
Het gif (digitalis) wordt gebruikt bij
hartziekten. Maar gebruik het niet op je eigen
houtje! Dat doe je natuurlijk niet. Ook
kinderen doen het niet: de plant heeft een
vieze smaak en geen verlokkende bessen.

Pastinaak
De dikke wortels kun je soms
bij de groenteman(-vrouw)
kopen. In Engeland zijn ze er
gek op: parsnips. In de
duinen groeien ze in het
wild. Maar haal de wortels
niet boven, want
verschillende andere
schermbloemigen lijken er
erg op: dolle kervel, gevlekte
scheerling en water-
scheerling. De wijsgeer
Sokrates dronk hiervan de
gifbeker, vrijwillig.

Bitterzoet
Groeit hier veel. In heggen vooral. Het is een
nachtschade, net als de zwarte nachtschade.
Deze heeft eerst groene en daarna zwarte
bessen. Bitterzoet heeft gele en later
rode bessen. Eten hiervan kan dodelijk
zijn. Niet zoals bij de aardappel en de
tomaat, die hebben bijna geen gif.

Monnikskap
De hele plant is ZEER vergiftig. Zelfs de honing
van deze plant is giftig. De bloemen zijn licht-
tot donkerblauw. 
Haal het uit je tuin
als je kinderen hebt.

En nou maar
genieten van de
duizenden bloemen
en planten die niet
giftig zijn. Zo'n
98%. En ga niet als
een reuzeluiaard je
tuin betegelen.

Tom



Moppen
Moe
Koos vraagt aan Leonard:
‘Loopt je dochter al?’
‘Ja’, zegt Leonard, ‘al drie
maanden.’
Zegt Koos: ‘Goh, wat zal ze
moe zijn.’

Paard?
Een meneer zit in het
restaurant. Hij vraagt aan de
ober: ‘Weet u wat schimmel
is?’ 
De ober antwoordt: ‘Schimmel
is een wit paard, meneer.’ 
‘Wat doet dat paard dan op
mijn eten, ober?’

Neus
Simon zegt tegen Greet: 
‘Mijn neus is verstopt.’ 
Zegt Greet: ‘Nou, dan moet je
hem gaan zoeken.’

Fietsbel
Een man en een vrouw zijn aan
het fietsen. 
Zegt de man: ‘Waarom heb je
Bartje in het kinderzitje gezet.
Hij schreeuwt de hele buurt bij
elkaar.’ 
Zegt de vrouw: ‘Handig toch,
mijn fietsbel is kapot.’

Victor van den Hende

Vlierbloesemsiroop
20 grote trossen vlierbloesem
1,5 kilo suiker
2 citroenen in stukjes gesneden
50 gram citroenzuur
1 liter kokend water

Giet het kokende water over de rest van 
de ingrediënten.
Drie dagen laten staan, af en toe roeren.
Dat is alles. En lekker!

Met dank aan Karen Koldewijn
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Recept van Bren de Cocq
Ik dacht laatst aan een recept (van een goede
Spaanse vriend van mij die ik voorlopig niet
wil zien) van een overheerlijke paella maar ik
zit momenteel een beetje in een dip. Vooral
na het verlies van de Ieren tegen Spanje op
het WK moet ik de laatste tijd niets hebben
van Spaans eten. Dus deze keer naar Italië en
Marokko. 

Twee heerlijke zomersalades:
Insalata di Cappone Kalkoensalade
Taboulé Couscous met groente

Insalata di Cappone (voor 4 personen):
300 g gare kalkoen zonder bot
2 eetlepels rozijnen, geweld
2 lepels geconfijte citroenschilletjes
zout en peper van de molen
6 eetlepels olijfolie
sap van een limoen
1 theelepel balsamico azijn

Snijd het kalkoenvlees in reepjes en doe ze in 
een kom, samen met de rozijnen, geconfijte
citroenschilletjes en wat zout en peper. Voeg de
olie, het limoensap en de balsamico-azijn 
toe. Verdeel de salade over 4 borden die je
eerst met aangemaakte sla (rucola) bedekt. 
Je kunt deze salade omringen met knapperige
sperziebonen.

Taboulé (voor 4 personen):
Handje fijngesneden verse munt en peterselie
(meer munt dan peterselie)
sap van een citroen
halve komkommer en vier tomaten heel fijn
gesneden
olijfolie, zout en peper

Doe drie kopjes couscous in een pan en giet er
drie kopjes kokend water over. Deksel erop en 5
minuten laten opzwellen. Voeg een klontje
boter toe en munt, peterselie, citroensap,
komkommer en fijngesneden tomaten. Dit is
een heerlijk salade voor bij de BBQ met vooral
lamskarbonades.

Hoe gaan we
vandaag naar Egmond?

Met de boot en de fiets. Vanaf
steiger 7 achter het Centraal
Station in Amsterdam vertrekt
ieder uur de fast ferry van
Connexxion naar Velsen-Zuid. 
In een half uur sta je met je
fiets bij de pont, en fiets je na
de oversteek in iets meer dan
een uur naar Egmond. Eerst
nog even door Velsen-Noord en
dan de hele weg door de
duinen. 

Enkele reis: 1 4,15 p.p., 
kinderen van 4 t/m 11 jaar 1 2,50,
fiets 1 2. Dagretour: 1 7,10 p.p.,
kinderen 4 t/m 11 jaar 1 4,15,
fiets 1 3,40.

Activiteiten
Deze zomer zijn er weer
verschillende activiteiten
gepland. De data zijn nog
niet bekend maar worden
tijdig op de borden in de
laantjes vermeld. 

Gevraagd
Voor onze Badgast:
fotoportretten van Bad-
gasten voor achter het
logo van de krant. 
Het is de bedoeling ieder
nummer een ander gezicht
op de voorpagina te
zetten.

Ook gevraagd:
kindertekeningen en/of
verhalen met betrekking tot
de camping. Of als u een
krantenknipsel heeft dat
interessant is voor de
andere badgasten, stuur
het dan s.v.p. naar:

Redactie Badgast
Pythagorasstraat 26
1098 GC Amsterdam

Zichzelf verplaatsende grasmaaimachine
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Vroeger had je voor ons terrein een officieële kampeervergunning nodig.
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Met dank aan familie de Bouter.


