DE BADGAST
Hallo allemaal op ons landje,
Deze aanhef vraagt, naar mij ter ore is gekomen, om enige uitleg. We zijn niet echt een gewone camping, geen bungalowpark, misschien wel een huisjesparkje of een recreatieterrein, maar als het er op aankomt bevinden wij ons hier in het gebied van de ‘landjes’.

Want eens, heel lang geleden, moest de arme vissersbevolking hier zien te overleven, in de duinen in het zand. Dat was niet eenvoudig. De mensen groeven het duin af, egaliseerden het tot ze dicht genoeg op het grondwater zaten en deden er alles aan om het zand niet te laten verstuiven. Alles werd ondergespit om het land vruchtbaar te maken: visresten, konijnenbotten, zeesterren, zeewier en natuurlijk allerlei soorten mest. Het duurde heel lang voor het zand grijzer werd en er echte grond of zoals je wilt, aarde ontstond.

Dat proces duurde jaren, vaak een half mensenleven en wanneer je soms verbaasd bent over hoe alles hier groeit en bloeit in onze tuintjes, dan weet je dat we dat te danken hebben aan die mensen van honderden jaren geleden die hier hun aardappel- en groentelandjes veroverden op de duinen.
In Egmond aan Zee zijn nog steeds mensen die hun landjes in de duinen koesteren. Ze hebben daar zelfs soms open dagen!

Maar natuurlijk mag iedereen ons landje net zo noemen als hij of zij leuk en/of belangrijk vindt.

Wij zeggen ook nog heel vaak camping Schuit, omdat men dan in de wijde omgeving nog steeds begrijpt welk fantastische plekje we bedoelen. Veel van die mensen noemden dit vroeger ‘Klein Bangkok’. Ook een geuzennaam als je het mij vraagt, maar daar wil het graag een volgende keer over hebben.
Juliette de Rijk

Deze keer geen interview, onze vaste interviewers hadden helaas geen tijd. Jammer, maar het goede nieuws is dat een nieuwe enthousiaste generatie aantreedt!

> Hoi!
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Wij zijn Lara (11) en Lieve (8). Wij wonen in huisjes 41 en 28.
Wij zijn beste vriendinnen in Egmond. We zien elkaar ook in Amsterdam en Utrecht.
Het leukst hier vinden wij het voetballen, spelen in de speeltuin en kletsen! Niets vinden we hier stom. Het lekkerst vinden we de uiensoep van Jeroen, de vader van Lieve. Hij maakt deze soep van de uien van Martin.
Het meest kijken we uit naar de barbecue en lichtjesavond. Lichtjesavond is al aanstaande donderdag! Voor lichtjesavond versier je je huis gezellig met lichtjes. Je mag jezelf verkleden. Het thema is duizend-en-een-nacht. Dit is een sprookje.
Bij huisje 41 is een markt. Lara verkoopt zelfgemaakte armbandjes en Lieve verkoopt zelfgemaakte portemonneetjes. De helft van het geld gaat naar KiKa, een goed doel voor kinderen met kanker.
Iedereen doet toch wel mee??? Je kunt naast spullen ook eten of drinken verkopen. Maar de lichtjes zijn het allerbelangrijkst.
We hebben het super naar onze zin hier!
Egmond is heel cool!!!
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DE EXPERT
Wanneer u iets wilt weten op het gebied van gasaansluitingen e.d. kunt u inlichtingen krijgen bij Bertus Moes huisje 59 of bij Simon Lentz huisje 49.

· Denk bij de lichtjesavond wel aan de veiligheid. Een emmer water in de buurt van kaarsen is een goed idee. Geen open vuren uiteraard! Heel leuk en veilig zijn waxinelichtjes in potjes en brandveilige windlichten!
SWOPS

Er is iets geswopt!  De duurzame grasmaaier tegen een keurig geknipte heg.

De rieten vintage stoel is inmiddels in beslag genomen door Zorro!

Het vrolijk gekleurde slaapbankje is er nog steeds. Te swoppen tegen een vlinderstruik(je). Huisje 35.

Verder werd er niets aangeboden of gevraagd. Op naar 2014. Briefjes met aanbiedingen en/of vragen kunnen nog steeds in de brievenbus worden gedeponeerd. Altijd met de vermelding: t.a.v. redactie DE BADGAST.
LEKKER KOUD (gespot in Londen)
Het is heel simpel. Schenk voor een zomers aperitief een lekker glas cava of prosecco (alcoholvrij met cranberry- of vlierbloesemsap kan natuurlijk ook) en zet er op z’n kop een vruchtenijsje in.

Geen gedoe met ijsblokjes. Er zijn steeds meer eenvoudige waterijsjes met echt fruit en weinig suiker te vinden.

Zet  wel een paar rietjes in de niet al te hoge glazen, dit voorkomt geknoei met een druppelende ijsjes.. 

Perenijsjes in rodevruchtensap hebben we uitgeprobeerd en dat was absoluut heerlijk!

 EETBAAR

Aardappelgratin met brandnetel

800 gram vastkokende aardappels en 20 topjes  (5 cm) van de kleine brandnetel (Urtica urens)

2 tenen knoflook

peper en zout

125 ml crème fraiche en 150 ml melk

100 gram geraspte belegen kaas 
Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius. Was de brandnetels. Snijd de aardappels in plakjes van 3-5 mm. Vet een platte ovenschaal in met olijfolie, leg een laag aardappelplakjes, bestrooi met peper en zout, leg een laagje brandnetel en snijd daar knoflook over, daarop weer aardappel, enzovoort.

Klop de crème fraiche vloeiend met de melk en giet dat over de laagjes in de schaal. Veertig minuten in de oven. Strooi op het laatst de kaas erover. Eet smakelijk!

Voor de volgende BADGAST willen we het recept van Jeroens uiensoep.
HEEL VEEL DANK

-Voor een fantastische barbecue.
Voor de organisatoren en alle harde werkers (tent in de storm!) petje af. Leuke muziek (heel veel dansende mensen), alles was weer goed. De prijsuitreiking is een ware happening! Het werd wel steeds stiller aan de overkant. Super!
Een van de dansers.
-Voor een dagje uit voor ons mensen van de derde leeftijd.

Ik was nog nooit in de Adelbertusabdij geweest. Het was interessant, gezellig en leerzaam. Wel was het een grote teleurstelling dat ik niet bij een monnik in zijn cel mocht kijken!

De lunch bij Vivian in de tuin was prima verzorgd. Moniek, Wilma, Anita en Vivian heel erg bedankt voor deze leuke dag.

Ria Thesing

DE BIEB

Er stonden plotseling twee kastjes buiten…..  Wordt vervolgd.

Nog wel even de regels: Boek lenen, lezen en weer terugzetten. Zet je een boek in het kastje en wil je graag dat het terugkomt, zet je naam en het nummer van je huisje er in.

Wel aardig voor de lezers onder ons: Tommy Wieringa was hier. Hij schrijft er prachtig over in zijn column in de Alkmaarsche Courant. De column eindigt aldus:
“Op een morgen heel vroeg loop ik het dorp door naar een bron aan de rand van de duinen, die volgens overlevering ontsprong toen Adelberts resten werden opgegraven op last van de graaf van Holland.
Hier woont een volk dat van tuintjes en bloemen houdt en zijn kleine huizen goed verzorgt; talloos de decoratieve boompjes die aan hun voet bedekt zijn met wit grind. Het dorp slaapt nog, de mensen hebben hun symmetrische dromen, alleen een hondje laat zichzelf uit.

Het is niet ver buiten het dorp, een houten hek geeft toegang tot de Adelbertusakker. Boven de bron is een put gemetseld, een ouderwetse handbediende zuigerpomp haalt het water boven. De eerste golf smaakt nog naar ijzer maar daarna stroomt er heerlijk koel water uit.

Koningen en gekken hebben de akker bezocht, ziekte maakt alle mensen gelijk. Ze dronken het water en wreven het over hun ogen.

Ik doe wat mensen hier al tien eeuwen doen – en hoewel ik blind noch krankzinnig ben, hoop ik nu tegen beide beschermd te zijn.”

ONDERBROEKENLOL
Dit is een tip alleen voor de dames.

Mijn nichtje, sportief type, heeft iets ontdekt!

Omdat ik het een rock en roll-idee vond heb ik onderzoek gepleegd.

De uitkomst van het onderzoek wil ik hier kort samenvatten:

Fantaaastisch!! Zit heerlijk, nog nooit zo lekker gefietst.

Waar gaat dit over, zegt u misschien?

Simpel. Het gaat over ondergoed. Herenondergoed wel te verstaan.

Wat heeft dat nou met mijn nichtje te maken en met het daaropvolgende onderzoek?

Het is zoo het ei van Columbus.. Let op.

Mijn nichtje dus, was uitgekeken op de strings, zitten op zijn zachtst gezegd ongemakkelijk

en met sporten, zij is gek van spinnen, 10 x niks. Komt dat bekend voor? Mij wel.

Op een verlicht moment heeft ze vervolgens een keer de boxer van haar

vriend aangetrokken en ervoer toen zo’n ongekende luxe

aan haar zitvlak dat ze totaal verkocht was.

Nooit meer strings maar mannenonderbroeken, lekkerzittende, katoen met lycra geweven

maatje small of medium, mannenonderbroeken! Strak om de dijen, geven ruimte waar

dat voor dames eigenlijk niet nodig is maar wat oh zo lekker zit en zich probleemloos

plooit over datgene wat vrouwen wel hebben, aldus mijn nichtje.

Sporten is een feestje, gaat de zon opeens schijnen en wordt het te warm voor de spijkerbroek dan zit je er absoluut no problem meteen lekker bij. 

Nichtje heeft er een in het zwart, een met streepjes en een met de Engelse vlag.

Op de markt, kosten niets.

Ga ze ook onmiddellijk scoren.

Van je familie moet je het hebben.

A sporting lady

Dit is wederom een low budget editie van DE BADGAST. De volgende zal verschijnen in het voorjaar van 2014. Als je wilt meewerken, op welke manier dan ook, graag een berichtje naar derijkjuliette@online.nl of naar mijn huisadres.
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