DE BADGAST
Hallo allemaal op ons landje,
Hier is dan eindelijk weer eens een echte DE BADGAST. Nou ja, een echte, hij is wel een beetje anders met een nieuwe redactie bestaande uit: Maria van der Kogel, Moniek Warmer en Juliette de Rijk.

Zoals jullie in ’t Badgastje al hebben kunnen lezen starten we weer met een interview. Om eerlijk te zijn, het zijn er zelfs twee! Twee interviews, gemaakt door Moniek, zonder de namen van de geïnterviewde personen te vermelden. Aan de lezer dus om te raden, of te combineren en deduceren wie het zijn.
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'Geef mij een huisje aan het strand en ik hoef nooit meer op vakantie', zei ze. Al jaren ergerde hij zich eraan: de vieze handdoeken in een hotel, de kamer die er heel anders uitzag dan in de brochure, de volle stranden. Vakantie zou leuk moeten zijn, maar het viel zo vaak tegen. Niet dat ze het niet gezellig hadden, maar het kon beter. Eigenlijk vond hij de autorit het leukst. Als ze er waren, wilde hij alweer terug.

Dus reden ze langs de kust en bekeken vakantieparken. Dat viel niet mee. In Bergen was het kouwe kak en in Egmond aan de Hoef stond een bord met 'Verboden voor honden'. Dat sloeg alles. Zonder Puck ging hij al helemaal niet op zo'n park zitten. Op de terugweg naar huis zagen ze boven een hoge heg rode pannendakjes. Een laatste poging: en zo kwamen ze terecht bij de Adelbertusvereniging alwaar het leek of ome Ko hen al stond op te wachten. Er stond een huisje te koop in het derde laantje. Nou ja, huisje.. Het was meer een keet. 'Wat moet je?' zei een grote kerel op het pad.  'Een vakantiewoning' sprak hij. De eigenaar kwam wel even langs om het huisje te laten zien. En hij wilde het graag verkopen. 'Na mijn vakantie kom ik terug', zei hij. Die vakantie in de Ardennen tekende hij het  huisje dat hij wilde bouwen tot in de details. Hij werd al wat zenuwachtig; misschien verkocht de eigenaar het wel aan een ander. Daarom gingen ze eerder naar huis en reden gelijk door naar de Adelbertusweg. Op de keukentafel van het huisje legde hij een bedrag neer waarvoor je vandaag de dag een half brood kunt kopen. De koop was gesloten.

De oude keet werd afgebroken en het nieuwe huisje bouwde hij helemaal zelf. Elke dag kwam Theo de Bouter zeggen dat hij het helemaal verkeerd deed. De deur moest niet aan die kant en deze spijkers zou hij zelf nooit gebruiken. Kortom, hij was een waardeloze bouwvakker en dat huisje werd niks. Nu zitten ze er al 22 jaar en hij had nog zo tegen haar gezegd: 'Ik bouw voor jou een huisje en dan blijven we vijf jaar daar op dat park. Dan verkopen we de boel en gaan we weer weg'.Drie keer in al die tijd is hij op het strand geweest. Daar zijn foto's van. In de tuin staat een stekkie van de fuchsia van Theo. Die komt elk jaar weer terug. Ondertussen gaan ze ook weer eens op vakantie in een hotel. Maar dan wel een goed hotel met wat sterren. Zo gaan die dingen.
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Hij moet lang nadenken. Nee, de eerste keer op de camping kan hij zich niet herinneren. Voor zover hij weet is hij zijn hele leven al hier. En dit is de beste plek die hij zich kan voorstellen. Naar Frankrijk, met een sleurhut of een tent, dat lijkt hem helemaal niks. 'Dan maak je vrienden en die zie je dan nooit meer. Wat voor zin heeft dat?' Hier ziet hij elk jaar zijn vrienden weer terug en dan ga je gewoon verder waar je vorig jaar gebleven bent. Hij kijkt er een beetje schuchter bij. Alsof hij goedkeuring wil hebben. 

Het meest fijne van de camping is de zee. Daar wil hij wel elke dag met zijn vader en vrienden naar toe. Hij mag ook alleen, dat is stoer. Aan het strand hoef je nooit na te denken wat je gaat doen. Je hoeft alleen maar te dromen over wat je nog gáát doen: golfsurfen, skateboarden aan zee met een zeil. Maar ja, voor die dingen heb je materiaal nodig en voor materiaal moet je geld sparen. En dat schiet nog niet zo op. 

Hij weet precies wanneer je wel en niet in de zee kan. Hij weet niet waar een mui zit, maar hij komt daar vast nooit in. Norbert wel. Dat was eng. Sjaak en andere mannen waar onder zijn vader haalden hem uit zee. Die andere mannen waren allemaal in hun onderbroek. Want eigenlijk ging iedereen al naar huis toen Norbert nog in zee was. 'En eindelijk, toen Norbert allang door hun gered was, kwam de reddingsbrigade'. Hij zucht erbij. De sukkels.

Wat ook spannend was, waren de bosbranden. Dat hij onder de douche stond en het vuur rook. Zo dichtbij was het nog nooit geweest. Hij was wel een beetje bang want de brandweerwagens reden wel heel vlak langs de Adelbertus. Toen bleek het uiteindelijk toch bij Mooyeveld. Ook dichtbij, maar toch net ver genoeg.

Vorig jaar heeft hij een geweldige ontdekking gedaan. Hij schommelde heel hoog bij Anno Nu en toen zag hij over de heg een trampoline. Samen met Cas heeft hij een pad gemaakt door de brandnetels en toen zijn ze erop gegaan. Met de man van Anno Nu hebben ze een afspraak gemaakt. Ze mogen erop, als ze maar voorzichtig zijn.

Zo maken ze elke dag wel iets mee. Eigenlijk zijn alle jongens vrienden van elkaar. Als er een niet is, is dat niet erg, want dan is er wel een ander. Je hoeft er nooit over na te denken. De hele lange zomer nergens over nadenken. Weer een kleine stilte. En een zucht. Dan moet hij weg. De jongens roepen. 
                                 
 Moniek Warmer           
DE EXPERT

Deze keer is onze expert Simon Lentz.
Let op, het heeft alles met onze veiligheid te maken.
In april/mei 2013 moeten alle gasslangen en drukventielen worden vervangen. Het is dan alweer 5 jaar geleden dat ze vervangen zijn.

Tevens hebben wij bericht gekregen van de fa. Benegas dat het wettelijk verplicht is om een stopkraan voor de geiser of het gasfornuis te hebben binnen in het huisje. Daar wordt in april/mei 2013 door ons naar gekeken.

Mocht het niet in orde zijn en u krijgt eventueel brand dan bent u niet verzekerd, dat geldt tevens voor de slangen en de drukmeter.

Wanneer u iets wilt weten, kunt u inlichtingen krijgen bij Bertus Moes huisje 59 of bij Simon Lentz huisje 49.

De beheercommissie
SWOPS

Aangeboden: parasolverlichting op 12 volt. Tegenprestatie: een vaste plant met witte bloemen.

Te ‘swoppen’ bij huisje 21.
Aangeboden: een slaapbankje in felle kleuren. Tegenprestatie: een prachtige witte vlinderstruik.
Te ’swoppen’ via telefoonnummer 0650558928

Aangeboden: twee autostoeltjes (vrij grote maat). Tegenprestatie: per stoeltje een overheerlijke appeltaart. 
Te ‘swoppen’ via telefoonnummer 0650558928
Een kleine oogst! Maar het is een begin. Op naar 2013. Briefjes met aanbiedingen en/of vragen kunnen nog steeds in de brievenbus worden gedeponeerd. Altijd met de vermelding: t.a.v. redactie De Badgast.
EETBAAR
Dat zijn heel veel planten op ons landje.

Neem bijvoorbeeld de prachtige wilde pruim in tuintje nummer 28. Het is een hoge, sterk vertakte en doornige struik die tot zeven meter hoog kan worden. De bloeitijd is april/mei en de witte bloemen verschijnen met een steeltje op het kale hout. Schitterend. Bruidstooi, dat is het. De bladeren verschijnen pas later. 

De donkerblauwe bolvormige vruchten (kleine pruimen) zijn rijp in augustus/september. Deze winter is moeilijk geweest, zelfs voor deze inheemse struik. De Latijnse naam is Prunus Spinosa, maar de Nederlandse naam is minstens zo aardig: Trekkebek. Men zegt ook wel Sleedoorn. De pruimen zijn verschrikkelijk zuur en daarom durven de meeste mensen ze niet te eten. Maak er compote of jam van of sap. Ze zijn ook heel goed te gebruiken als een soort cranberry’s, vlees wordt er mals van. En uiteraard is het een bron van vitamine C.
Deze struik is de voorvader van alle gekweekte pruimen en die groeit hier gewoon op ons landje. 
Ga in april of mei 2013 eens kijken naar die Trekkebek. Dat kan ook tijdens een wandeling in de duinen, want daar groeien ze ook.










Juliette de Rijk
HEEL VEEL DANK
Voor deze rubriek kun je altijd berichten insturen. In de brievenbus, met vermelding: t.a.v. de redactie.
Wij, ouderen, of zoals men bij onze zuiderburen zo prachtig zegt: mensen van de derde leeftijd, hebben een heel bijzonder uitstapje gemaakt naar het Nobelhuis van Afie. Zo dichtbij en bij de meesten van ons volkomen onbekend! Ga zelf maar eens kijken. Je kunt er zelfs heen wandelen. Ook de lunch in de tuin bij Anita was voortreffelijk en heel gezellig. Dank jullie wel Anita, Moniek, Wilma en Vivian.










Namens alle deelnemers,











Juliette de Rijk 
Langs deze weg wil ik graag een heleboel lieve mensen bedanken voor hun belangstelling. Mensen die in het ziekenhuis kwamen en mensen die kaarten stuurden. En ik wil bedanken voor de vele bloemen bij thuiskomst en ook voor de vele lieve woorden! Heel veel dank.

Ik heb hier heel veel steun aan gehad.











Greet Lentz
DE BIEB

De BIEB is een feit. Onder de rode brievenbus staat een wit kastje gevuld met boeken klaar voor de lezers onder ons.

 Wat we nog missen zijn kinderboeken, bijvoorbeeld spelletjesboeken en voorleesboeken. Of voor de tens tijdschriften.

Oh ja, er is een regel: boek lenen en weer terugbrengen. Ruilen is prima. Wil je je boek weer terug hebben, vermeld dan je naam en telefoonnummer of e-mailadres vooraan in het bewuste boek (het nummer van je huisje is ook goed).
KOUD KOKEN

Voor twee personen binnen 10 minuten
Nodig: 4 stengels bleekselderij, een appel, flinke hand rozijnen en een half bakje hüttenkäse.

Bereidingswijze:
schrap de stengels bleekselderij glad en schoon,
laat de rozijnen wellen in lauwwarm water (5 minuten),
snijd de stengels overdwars in kleine reepjes,
snijd de appel in kleine blokjes,
schep de bleekselderij, de appel en de rozijnen voorzichtig door elkaar en roer tenslotte de hüttenkäse erdoor.
Deze salade is ook heel lekker met wat fijngesneden zevenblad.
Gratis verkrijgbaar in bijna elk tuintje op ons landje.
DE ZEE DE ZEE DE ZEE

“s Morgens vroeg ga ik altijd fietsen. En daarna zwemmen, in zee.
 Boven aangekomen, staand op het duin, kijk ik uit over dat enorme blauwgrijze zwembad vol geheimen dat zich onder mij uitstrekt en kan ik bijna niet wachten om erin te plonzen.
Maar voordat het zover is moet je eerst, zoals iedereen hier weet, keihard drie heuvels opjakkeren. Er tegenop gaat irritant langzaam, tanden op elkaar.

Eraf is andere koek, je zoeft als een snelheidsmaniak naar beneden, heerlijk die wind om je oren, er bestaat niets leukers…

Het lijkt het leven wel, soms kost het moeite, sta je bijna stil en dan gaat het super en heb je vleugels…

Ik zou natuurlijk ook een vlakkere weg kunnen kiezen, maar er gaat wat mij betreft niets boven “onze” afgang, eh opgang.









Maria van der Kogel
Dit is een speciale editie van DE BADGAST 2012. Low budget en met weinig foto’s. De persoon die gewoonlijk zorgde voor de opmaak, hebben we niet kunnen bereiken.
Rest ons nog de datum te vermelden van de dag van het algemeen werk: 15 september aanstaande.

Het begint om 9.30 uur en om ongeveer 11.30 uur wordt er een korte koffiepauze gehouden.
Als je niet mee kunt werken, maar je vindt het toch leuk iedereen weer eens even te zien, kom dan wel een kopje koffie drinken! 
In 2013 zal DE BADGAST verschijnen in het voorjaar. Als je wilt meewerken, op welke manier dan ook, graag een berichtje naar derijkjuliette@online.nl of naar mijn huisadres.








Namens de redactie,








Juliette de Rijk 
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